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ERNST JANSZ 

geboren in 1948 in Amster- 

dam, woont en werkt sinds 

1969 in Neerkant. Na vier jaar 

studie biologie legde hij zich 

toe op muziek en richtte aan het 

eind van de jaren zeventig de 

band Doe Maar op. 

In 1983 debuteerde Jansz met 

Gideons droom en twee jaar later 

verscheen De overkant, een 

documentaire roman over zijn 

Indische vader. 
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ER WAS EENS... 

Een sprookje 

verteld door Ernst Jansz 

en verbeeld door 

Henk Kneepkens 

DEURNE 



CULTUUR EN NATUUR 

Als twee 
bekenden elkaar 

ontmoeten 

Cultuur en natuur zijn in Deurne rijkelijk aanwezig. Toch zijn 

zij geen vanzelfsprekende combinatie. Vreemd eigenlijk. 

Immers Deurne is vooral bekend door zijn museum De Wie-

ger, door zijn vele kunstenaars, door zijn natuurgebied De 

Peel. 

Schrijver en musicus Ernst Jansz en beeldend kunstenaar en 

illustrator Henk Kneepkens legden het verband wel. 

De inspiratie daartoe kwam van de Peel die hen bracht tot een 

spel met de natuur. 

Deurne, de Peelstad; het dorp der dorpen in de Peel. 

Ernst Jansz schreef een legende. Wat eerst rimpelloos water 

scheen, tussen lucht en spiegeling gevangen, werd bevrijd tot 

cultuurhistorie. 

Wat eerst verzonken illusie scheen, is niet meer onvindbaar 

voor hen die zelfwillen zien en horen. 't Blijkt stromend water 

in een fraai land dat in stand blijft zolang wij dat willen. 

Henk Kneepkens heeft deze wondere woordenwaterval 



woordloos begrepen. Hij schiep deze gedachten tot fluwelen 

beelden. 

Ziedaar het hart van Deurnes geschiedenis en het beeld van 

haar toekomst. 

Kijk, lees en vergeet niet; cultuur en natuur verweven met 

elkaar. 

DE BURGEMEESTER 
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Dames en heren, 

Men heeft mij verzocht enkele woorden te wijden aan de plek 

waar, tot aan deze dag, Deurne zo wonderlijk diep doordringt in 

Meyel.• het smalle eiland tussen de twee peelkanalen die ooit, naar 

men zegt, door een twist op enkele meters van elkaar werden gegra-

ven. 

En, hoe meer ik mij in deze zaak verdiepte, des te wonderlijker de 

werkelijkheid mij toescheen. 

Het was alsof ik verzeild raakte in de wereld van sagen en legen-

den, waarin de rol van de oude goden op aarde nog lang niet was 

uitgespeeld. Op mijn tochten door het gebied, in de nevels die opstij-

gen uit moerassen, vervaagden de grenzen van droom en werke-

lijkheid. 

Dames en heren, ik wil u graag een sprookje vertellen, een legende 

wellicht, zoals ik haar begrepen heb uit het ruisen van het riet, het 

ritselen van de berkebladeren en de stille tablaux vivants van de 

witte vieven. En in deze wereld van haast, lawaai en halogenen, 

is zij wellicht de laatste, omdat zij eerst gisteren werd opgetekend. 
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N de noordelijke heuvels, ten zuiden van de grote rivie-

ren, leefde eens op een kasteel een prins. Zijn naam was Kewit. 

Hoewel zijn vader een groot krijgsman was, vertoefde Kewit 

het liefst tussen de bloemen, waar hij gedichten declameerde 

voor de vogels en de koeien. En zo prachtig waren zijn woor-

den en zo zoet was zijn stem, dat hij de aandacht trok van 

Maris, dochter van de godin Freya. 

Zij daalde af naar de aarde in de gestalte van een waternimf om 

er te luisteren naar de stem van Kewit. En zo gebeurde het dat 

zij van hem ging houden. Het was in de nadagen van het rijk 

van de grote goden van het noorden. Tussen de heuvels verre-

zen de eerste fabrieken en vreemde machines en de goden 

trokken zich langzaam terug naar hun burchten in het hoge 

noorden. Ook Freya en haar gevolg maakten zich klaar voor 

het grote vertrek, maar Maris weigerde mee te gaan. 

`Mijn dochter', sprak Freya tot haar, 'gij kent het lot van de 

godin die zich geeft aan een sterveling. Zij verliest haar onster-

felijkheid. En met de tijd zal zij vervagen tot vergetelheid'. 



Maris boog het hoofd. 'Ik blijf bij Kewit, moeder', sprak zij. 'Ik 

heb hem lief. 

`Het zij zo', sprak Freya. 'Nog één ding, dochter, hoedt u voor 

dwaallichten, zoals ook, helaas, de menselijke liefde er vaak 

een is, en vrees de trollen meer dan de sterfelijkheid; zij azen op 

gevallen goden, want het kwaad verlangt naar schoonheid, 

zoals het vuur reikt naar de zon. 

Omring u derhalve met het water, dat zij haten, zolang uw 

korstondige leven u lief is.' Daarop kuste zij haar beminde 

dochter en vertrok met haar gevolg en niemand heeft in die 

kontreien ooit nog iets van haar vernomen. 

Maris bleef achter en daalde voor de laatste keer af om bij 

Kewit haar brandende liefde te blussen. Binnen de slotgracht 

was zij veilig voor de trollen, maar toen Kewit's vader in een 

onbelangrijke twist zijn kasteel verloor en de gracht werd 

gedempt, waren zij gedwongen te vluchten. 

Zo trokken Maris en Kewit naar het zuiden want zij hadden 

gehoord dat daar nog uitgestrekte moerassen lagen aan de 

rand van de oude wereld. En na lange omzwervingen stonden 

zij aan de oever van een kanaal en vonden er een onderkomen 

op de Scherliet bij Donkerveld. Maar 's nachts hoorde Maris 

het gesnuif van de trollen die snuffelden aan haar spoor, als het 

kwaad dat verlangt naar schoonheid. 

En Maris riep: '0 moeder, help mij, want ik zal worden ver-

slonden eer mijn eerste lente is verstreken!' En Freya hoorde 

haar en zond nog één maal haar verwant Tyr, oorlogsgod, naar 

de zuidelijke landen. En zo gebeurde het dat er een merkwaar- 



dige twist ontstond tussen de Heren van Deurne en Van der 

Griendt over de rechten van het Peelkanaal en het was in die 

dagen dat de Heren van Deurne een koop sloten met de Heren 

van Meyel en een tweede kanaal groeven niet ver van het oude. 

En 's ochtends trokken Maris en Kewit het water over en vele 

jaren woonden zij veilig op het smalle eiland tussen de twee 

kanalen. 

Toen Kewit zijn einde voelde naderen sprak hij tot Maris: 

`Mijn liefste, ik moet gaan en laat u hier achter waar uw liefde 

voor mij u heeft gebracht'. 

Toen kuste hij haar op de warme lippen en met een laatste hel-

dere, klaaglijke kreet sloeg zijn ziel de vleugels uit en verdween 

over de velden. En Maris riep: '0 Kewit, o Kewit, mijn lief, 

mijn leven, mijn lot!' 

Eenzaam doolde zij langs de oevers en tranen rimpelen haar 

spiegelbeeld op het donkere water en ook de vissen weenden, 

want zij was nog steeds zeer schoon. En zo, zonder geliefde 

en verwanten, gevangen op haar eiland en met slechts witte 

wieven als gezelschap, begon ook zij, zoals haar moeder haar 

voorspeld had, langzaam te vervagen tot vergetelheid, al zijn 

er mensen die beweren dat op zachte lenteavonden boven 

Donkerveld, boven Kewit's Heide en Marisheide een naam 

weerklinkt: Kewit Kewit Kewit! 

Verder getuigt niets nu nog van de liefde van Maris voor 

Kewit, dan het vreemde eiland tussen de twee kanalen. 

Neerkant, september 1993 	 ErnstJansz 





Colofon 

Er was eens... is een Deurnes sprookje, 

geschreven door Ernst Jansz. 

Henk Kneepkens maakte vier geheel vrije interpretaties 

van die tekst, uitgevoerd in een combinatie krijt-aquarel. 

Deze uitgave van de Gemeente Deurne 

werd door Fons van der Linden grafisch vormgegeven 

en uit de Caslon-letter gezet en in een oplage 

van 200 exemplaren gedrukt op Rives Tradition 

door Thoben Offset Nijmegen 

in het voorjaar van 1995. 

Dit is nummer 

/30 



HENK KNEEPKENS 

geboren in 1940 te Venlo, 

woont sinds 1968 als 

tekenaar-schilder in Deurne. 

Veel van het tekenwerk kent 

men door zijn boekillustraties 

onder andere voor 

Beekman en Beekman 

van Toon Kortooms. 

Enkele exposities zijn: 

Museum de Wieger 

in Deurne 1991 

Galerie Craque-Allure 

in Haarlem 1992 

Museum Kempenland 

in Eindhoven 1993 

Letterkundig Museum 

in Den Haag 1994 
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